
 

 

Algemene beschouwingen 2016 

Geachte aanwezigen 

Gaan we weer fijn op reis? Nee, dit jaar blijven we liever met de poten in de 

klei staan, of zoals u wilt in de Baarnse turf. Dat is nodig, want wat is er nou 

gebeurt in een jaar tijd? De wintertuin staat nog steeds leeg, de Kooy hoek ligt 

er desolaat bij en de smederij ziet er nog net zo deplorabel uit als een jaar 

geleden. Andere hoofdpijndossiers zijn nog onveranderd en daar helpt 

inmiddels geen paracetamolletje meer tegen. Onderzoeksvragen met de daar 

bijbehorende toezeggingen, zoals schoolzwemmen, autoluw maken van de 

Brink lijken in een diepe bureaula te verdwijnen.  

Krachtig bestuurd? Blijkbaar moet je voor je gaat besturen eerst peilen of je 

links, rechts, of misschien wel rechtdoor moet. Maar, veel beweging is er nog 

niet.  

Baarn is een prachtig dorp, met stadsrechten dat dan weer wel, maar laten we 

Baarn nou niet vergelijken met Londen, Amsterdam of zelfs maar Amersfoort. 

Dan ben je elke realiteitszin voorbij. Baarn is een dorp om ongelofelijk trots op 

te zijn, waar je graag wil wonen, maar niet minder belangrijk vooral ook wil 

blijven wonen. Onze jongeren verdwijnen omdat er geen betaalbare 

woonruimte beschikbaar is, omdat appartementen voor vermogende ouderen 

en woonunits voor lucratieve zorginstellingen schijnbaar meer prioriteit 

hebben dan sociale woningbouw voor zowel jong als oud. Hier hebben we ook 

de uitdaging van het huisvesten van statushouders, wij kunnen het één niet 

zien zonder het ander. Wat ons betreft komen er voor elk gebouwd huis voor 

statushouders er minimaal 2 bij voor onze Baarnse woningzoekende. 

Zonder onze jongeren is er geen toekomst in Baarn. Met regelmaat wordt de 

overlast van onze jongeren besproken, zelden worden oplossingen 

aangedragen. Een reeds jaren leegstaand jongerencentrum wordt slechts 

genoemd als mogelijke locatie voor bebouwing. Speelplekken worden uit 

plannen geschrapt, omdat men overlast verwacht. Handhaving is noodzakelijk, 

maar minstens zo belangrijk zijn de nimmer genoemde alternatieven. De jeugd 

heeft de toekomst, maar of dat in Baarn ook geldt?  

 



De unieke ligging van Baarn, langs de A1 en A27 en midden in het land biedt 

vele kansen en mogelijkheden, voor de inwoners, maar zeker ook voor de 

bedrijventerreinen. Om nieuwe gebruikers naar deze terreinen te trekken vergt 

een proactieve houding en verruiming van de mogelijkheden. LTS Baarn heeft 

al eerder gepleit voor andere mogelijkheden, zoals grootschalige detailhandel, 

kleinschalige bedrijven units en zorgen voor een actief beleid ten aanzien van 

vestigingsmogelijkheden. Tot op heden blijven we steken op het recht leggen 

van stoeptegels en overleggen, vergaderen en praten.  

Burgers hebben het in de veranderende maatschappij steeds meer voor het 

zeggen, niet slechts eens in de 4 jaar, maar bij wijze van spreken elke dag. Dat 

wil niet zeggen dat je de oren moet laten hangen naar de eerste de beste 

mondige inwoner, maar aan de andere kant je moet ook de oren en ogen niet 

sluiten voor een meerderheid van een gemeenschap, ga anders eens een kopje 

thee met ze drinken. Een luisterend oor zal in vele gevallen kostenbesparend 

zijn, al is het maar omdat de inwoners van Baarn dagelijks met de diverse 

vraagstukken te maken hebben. LTS Baarn pleit al jaren voor het gebruikmaken 

van de denkkracht die in Baarn aanwezig is en dan niet alleen de bekende 

wegen bewandelen.  

Ruimtelijke ordening blijft voor LTS Baarn belangrijk, niet alleen omdat onze 

fractievoorzitter architect is, maar juist omdat steeds maar weer de Baarnse 

maat vergeten wordt. Waardoor procedures of in ieder geval de dreiging 

daarvan meer regel dan uitzondering zijn. Kijk als gemeente naar de 

mogelijkheden van een bepaald gebied, laat dit niet over aan welwillende maar 

commerciële partijen, ontwikkel met visie en zet die bewuste stip aan de 

horizon. Natuurlijk de tekeningen worden nog steeds gemaakt, maar telkens 

lijkt dit voornamelijk voor ons archief te zijn en kijken wij er met weemoed 

naar, hoe mooi het had kunnen zijn. Om deze plannen niet alleen voor onszelf 

te houden, lanceert LTS Baarn binnenkort een pagina waar de inwoners de 

tekeningen kunnen zien. Gaan we dan op de stoel van de uitvoerder zitten? 

Nee, zo willen wij onze visie laten zien aan die gene waar het om gaat, namelijk 

de inwoners van Baarn.  

 

 

 



De zorg baart ons zorgen, in grote lijnen lijkt het allemaal goed te gaan en de 

financiële onderbouwing lijkt op orde. Maar, nog steeds wordt er teveel aan de 

zogenaamde overhead betaalt, deze kostbare euro’s zouden vooral besteed 

moeten worden aan de zorgbehoevende. Particuliere initiatieven laten zien 

efficiënter met geld om te kunnen gaan, maar worden deze initiatief nemers 

ook gehoord? Naar onze mening te weinig! Zorg gaat over mensen en niet over 

getallen, gemiddelden en centjes. Hier staat niet de Baarnse, maar de 

menselijke maat centraal, laten we er samen voor zorgen dat de Baarnse 

menselijke maat gemeengoed wordt en een voorbeeld voor anderen.  

Gaat er dan niks goed? Natuurlijk wel, maar we moeten niet willen leven in een 

zesjes cultuur. Het streven moet een dikke voldoende zijn. Om dat te bereiken 

moet je met elkaar in gesprek, durf te luisteren naar de ander, sta open voor 

verbetering en/of suggesties. Snap je het niet? Pak de telefoon, whatsapp, 

email, of welk communicatie middel dan ook en praat met elkaar, vraag om 

verduidelijking en vlucht niet in je bastion.  

Als jullie nou ook willen, dan kunnen we Baarn nog mooier, aantrekkelijker en 

bewoonbaarder maken! 

Dank voor uw aandacht. 

 

 

 


