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Geacht college, geachte gemeenteraad, geachte ambtelijke 
organisatie, maar bovenal zeer geachte inwoners en ondernemers 
van Baarn! 

De 10e Algemene beschouwingen die ik mag uitspreken, waar wij 
in eerste instantie samen met u op reis gingen, langs de mooie, 
wonderlijke, soms desolate, maar ook toekomst uitbeeldende 
plekken van ons geliefde Baarn. Nu op 25 juni 2025 is het einde 
van deze of beter gezegd mijn reis in zicht. Het is mooi geweest en 
tijd om een andere weg in te slaan. Ja u hoort het goed, ik kondig 
mijn afscheid aan, niet per direct, maar dit zullen mijn laatste 
Algemene beschouwingen zijn, dat zal voor vele een opluchting 
zijn, voor sommige een verzuchting, voor mij in ieder geval de 
juiste richting.  

Een ervaring rijker en een flinke illusie armer, zo kan ik de 
afgelopen 12 jaren wel typeren. Kijkend naar de andere 9 
Algemene beschouwingen, is er echt wel het e.e.a. gerealiseerd, 
maar de balans zal voor mij niet positief doorslaan ben ik bang 
voor.  
“Denk meer als ondernemer”, dat was de kop boven mijn eerste 
politieke interview, zo sta ik er nog steeds in, want als ik zie 
hoeveel geld er de verkeerde kant op gaat, namelijk naar advies en 
onderzoeksbureaus en/of slimme zelfstandige adviseurs, in plaats 
van waar het echt terecht zou moeten komen is bizar, maar met 
een “oneindige” stroom aan financiën, het gebrek aan lef om 
risico’s te nemen en het want anders kunnen we altijd nog de OZB 
verhogen, is weinig business wise.  
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In 2014 gingen we zoals gezegd op reis, zelfs de toekomst in, langs 
een geasfalteerde ijsbaan, later omarmd door andere partijen, 
maar ook langs ondergronds parkeren in de Lage Vuursche.  
Een jaar later kwam voor het eerst een theater in het centrum ter 
sprake, maar kwamen we ook met een motie Taskforce 2015, om 
inwoners en ondernemers meer te betrekken bij besluitvorming. 
Dat wordt ook nu zo hebben we laatst gehoord als ingewikkeld en 
lastig gezien, liever een bureau dat naar de mond praat? In het jaar 
2016 werden er zorgen geuit over de zorg, vooral in combinatie 
met de kosten, met als belangrijkste oorzaak te hoge 
overheadskosten.  

2018, toen zijn we begonnen met dromen en vele met mij. Dat de 
bibliotheek in het centrum zou blijven, maar ook dat 10 jaar later 
de Trits naar de overkant zou verhuizen, waardoor er grond voor 
woningbouw vrij zou komen. Maar ook de boodschap dat er een 
verantwoording ligt bij onze inwoners en zij niet overal de 
gemeente verantwoordelijk voor kan houden. 
 
Het daaropvolgende jaar, stilte… Want, de communicatie niet op 
orde en daar mag nu in 2025 ook nog wel een schepje bovenop, 
want communicatie is 2 kanten op, zenden maar ook ontvangen, 
maar bovenal het gesprek aangaan. We spraken over een minister 
van geluk zoals in Nieuw Zeeland, maar 2019 was ook het jaar dat 
ik hardop droomde over theater en bibliotheek in de Arcade en 
zelfs in deze college periode had het nog gekund, maar die eerder 
al aangegeven wil ontbrak ook nu.  

Het post corona jaar 2020, we spraken over wonen en daarbij de 
nooit achterblijvende vraag, voor wie? Toen slechts 25% toewijzen 
aan Baarnaars, Nu iets ruimer, maar nog steeds een groot verschil 
met andere gemeenten. Maak het bijvoorbeeld lastiger om ook 
voor een andere gemeenten in te schrijven, hanteer een tarief per 
gemeente, als klein drempeltje. Ga richting die 100% aan Baarnse 
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woningzoekenden, dat is ook beter voor de mantelzorg, en tegen 
de eenzaamheid.  

2022 een eigen osso voor de jeugd werd besproken, maar ook de 
immer terugkerende reclamemast, die ook nu weer in een la is 
beland.  
Net zoals het in 2023 al genoemde Montini terrein waar maar niks 
gebeurd, of de achterblijvende financiële middelen vanuit het 
Haagse voor de zorg en toen zat er toch echt een andere regering.  

Ook vorig jaar bleef ik dromen, over Tiny Houses, Flex woningen en 
daar zijn plekken voor, maar die ook toen genoemde beren liggen 
nog steeds op de weg, waar trouwens onder gewoon een riool ligt 
waarop aangesloten kan worden.  

Tweeduizendvijfentwintig 
De laatste! Wat ben ik er mee opgeschoten met al die teksten? Is 
dat de trieste constatering na bijna 12 jaar Baarnse politiek?  
Ligt er nu een perspectiefnota voor wat op z’n best schieten met 
hagel op een heel groot dartbord is. Waar zeg je ja of nee tegen? Ik 
zie het niet, niet met een zwarte bril, maar ook niet met de 
spreekwoordelijke roze bril.  

Laten we maar gewoon lief zijn voor elkaar, zoals een oud 
burgemeester en onze eigen burgervader vragen. Niet meer 
zeggen wat je denkt, niet meer je rug recht houden, niet kritisch, 
maar meeveren en meebuigen en daarom achterom blijven kijken. 
Het is niet mijn stijl, het is mooi zo. 

Beste Baarnaars en Barinezen, het was me een waar genoegen!  


